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LocTup Together

Onstuimig Schuim

Onstuimig Schuim laat de stormen gieren, de masten
kraken en de hartstochten opbloeien! Alle emoties die
de zee oproept verwerkt deze groep in hun grotendeels
zelfgeschreven Nederlandstalige liederen en muziek. De
liederen en ballades gaan over weemoed, eten en
drinken, ontberingen, angsten, dromen en verlangens.
Er valt voor het publiek veel te genieten, mee te zingen,
mee te lachen, maar ook ontroerd te raken.

Pekel

Les Souillés de Fond de Cale (Frankrijk - Bretagne)

De Bretonse groep Les Souillés de Fond de Cale bestaat sinds 1991
en vindt zijn oorsprong aan de Cotes d’Armor rond Paimpol.

Naast hun eigen unieke interpretatie van de maritieme liederen zijn
ze in de loop der jaren steeds verder gegaan in hun zoektocht naar
de zilte zee, de geuren van rum en hun muziek in de pure maritieme

traditie.

Les Souillés koppelen humor aan energie en laten hun publiek in

totale verbijstering achter.

Hun repertoire noemen Chris en lan zelf maritiem (in
tegenstelling tot alleen shanty) omdat hun liederen een groter
gebied bestrijken.

Ze zingen traditionele ballades, love songs, liederen vol humor en
natuurlijk ook de mooiste shanties en werkliederen.

Maar wat voor lied ze ook laten horen, ze hebben een reputatie
opgebouwd door hun rijke, krachtige sound en mooie
harmonieuze samenklank.

De mannen van Pekel zijn door de wol geverfd. Drie van hen
musiceren samen sinds het begin van de jaren zeventig van de
vorige eeuw. De benjamin van de groep speelt pas een kwart

u eeuw mee. Als groep, maar ook individueel, traden zij op van

Delft tot Montreal, van Lisboa tot Appingedam.

De mannen van Pekel zijn een bijzondere kruising tussen
muzikanten op een schilderij van Breughel, de shantymen van
een driemaster en ontwikkelaars van boeken en verhalen




Sound Tradition

Sound Tradition is een a cappella folkgroep met prachtige
harmonieuze samenzang. Hun uitgebreide repertoire varieert
van levendige shanties met refreinen, tot aangrijpende ballades
van de middeleeuwen tot nu, maar altijd gericht op de Engelse
| folk traditie.

Vanuit hun woongebied East Anglia speelt Sound Tradition in
i heel Engeland, maar ook op het Europese vaste land in clubs en
op festivals

Kimber’s Men

Fantastische harmonién, ijzersterke krachtige stemmen en een
levendige presentatie, daarmee krijgt Kimbers Men het publiek
in zijn ban.

Al sinds 2001 treedt Kimbers Men op op folk- en shanty
festivals niet alleen in Groot Brittanié, maar ook ver daarbuiten
in heel Europa

The Foxes

The Foxes, afkomstig uit Nederland, is een
lerse/Schotse band die sinds 2012 hoofdzakelijk lerse,
Schotse en Keltische volksmuziek op het podium
brengt.

Een mix van ballades, up-tempo, solo- en a-capellazang
afgewisseld met snelle jigs en reels & polkas

Stowaway

Stowaway is een trio dat woonachtig is in Appingedam en omgeving. Ze
zijn al achttien jaar onderweg in binnen- en buitenland.

Ze brengen een breed repertoire met liedjes uit lerland, Engeland en
Amerika.

Liedjes over werken, de liefde, verdriet en vrolijkheid en gesukkel waar
het in de folkmuziek over moet gaan.

Soms droevig, soms grappig, maar vooral met vaart en vrolijkheid

Rumor di Mare

Zeemanskoor Rumor di Mare uit Leiden onderscheidt zich
door een uitgebreid en eigenzinnig repertoire en is
winnaar van diverse festivals. Tijdens optredens in
binnen- en buitenland vertolkt het koor als geen ander de
sfeer van de traditionele shanties en zeemansliederen,
maar ook roeiliederen vanuit de hele wereld. Zij zingen
niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans,
Engels, (plat)Duits, Russisch, Pools, Indonesisch en

Afrikaanse talen.



